
Plan in kort bestek  

Van Augustanakerk naar Augustanahof 
De in 1957 in gebruik genomen Augustanakérk aan de Erasmusgracht in de Amsterdamse 

wijk Bos en Lommer wordt Augustanahóf. De Lutherse Diaconie heeft het gebouw 

overgenomen van de Kerkrentmeesters van de Lutherse Gemeente, die moeten bezuinigen.  

Nu de definitieve omgevingsvergunning binnen is, zal gestart worden met de verbouw en zal 

de nieuwe Augustanahof in 2017 opgeleverd worden. 

 

Omzien naar elkaar 
Onder het motto ‘Mensen hebben mensen nodig’ investeert de Diaconie in omzien naar 

elkaar. Dit doet ze onder andere – en al eeuwenlang – via hofjes. De Diaconie wil in de 

Augustanahof zestien (sociale) huurwoningen realiseren voor één- of 

tweepersoonshuishoudens (31-63 m²). Het grootste deel wordt bestemd voor ouderen. De 

Diaconie wil hiermee inspelen op ontwikkelingen in de zorg waarbij ouderen langer 

zelfstandig zullen blijven wonen, maar wel vormen van ‘nabuur'-schap nodig hebben. 

Tegelijk vragen we van deze ouderen ook om goede ‘buur’ te zijn voor de andere bewoners 

en mee te doen met de activiteiten in de buurt. Die intentie vinden we belangrijk voor het 

wonen in de Augustanahof. 

Naast ouderen komen er jongere mensen wonen die – samen met alle andere hofbewoners 

– een deel van hun vrije tijd in te zetten voor hof en buurt. Eén van de woningen krijgt een 

gasthuisfunctie en is bestemd voor mensen die een tijdelijke woonoplossing nodig hebben. 

De huidige ontmoetingsruimte blijft ingezet worden voor activiteiten van kerk en buurt, zoals 

maaltijden, themabijeenkomsten en inloopactiviteiten. Hofbewoners, kerk en buurt gaan deze 

activiteiten dragen. Uiteraard gaat de Diaconie dit ondersteunen.  

Ofschoon er in het grootste deel van de huidige kerkzaal woningen komen, blijft het liturgisch 

centrum bewaard als kapel. Een plek voor kleinschalige vieringen en plek voor mensen die 

stilte willen zoeken of een kaarsje branden. Ook de aan de kapel grenzende stiltetuin blijft 

voluit onderdeel van de Augustana, waar bezoekers en voorbijgangers welkom zijn 

 

Wonen, omzien naar elkaar, gastvrijheid en inspiratie 

De drie oorspronkelijke functies van de Augustana, namelijk kerk, maatschappelijk en wonen 

blijven bewaard, maar krijgen een nieuwe invulling met als grondwoorden: 

*samen wonen 

*omzien naar elkaar in hof en buurt 

*gastvrijheid   

*stilte en inspiratie 

 

Samen wonen 

De Augustana wordt een hof. De bewoners hebben hun eigen zelfstandige (huur)woning, 

eigen keuken etc., maar tegelijk is er samenhang. Het gebouw is één geheel, er is 

gemeenschappelijke ruimte, de voordeuren komen uit op gangen in plaats van rechtstreeks 

op buiten. Bewoners van de Augustanahof kiezen voor wonen in nabuurschap en inzet voor 

de buurt en zijn gemotiveerd om dit samen invulling te geven. We vragen commitment 

hiermee. Als basiselementen zien we: omzien naar elkaar, meedoen en een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor de gemeenschappelijke ruimten. 

Plm. tien woningen zetten we in voor wonen voor ouderen. Ouderen die zelfredzaam zijn, 

maar zich voorbereiden op een volgende stap van zelfstandig wonen naar wonen met een 

vangnet: wonen in een verband waarin aandacht voor elkaar is, en waar gezamenlijke 

activiteiten zijn, een sociaal en praktisch netwerk. Een plek waar op een gezonde manier 



sociale controle is en daardoor ook meer veiligheid. Een plek waar de diaconie met diakenen 

en medewerkers ook dichtbij is en kan helpen bij het vinden van de weg naar professionele 

hulp, voorzieningen etc. 

De Augustanahof is geen verzorgingshuis. Bewoners moeten redelijk zelfredzaam zijn. Ze 

kunnen terugvallen op de hofgemeenschap en hen wordt ook gevraagd om naar talent en 

vermogen mee te doen. Bijvoorbeeld met de maaltijden, vieringen, corvee, activiteiten voor 

de buurt, tuinonderhoud. De woningen worden levensloopbestendig ingericht, zodat ouderen 

zo lang mogelijk – met indien nodig thuiszorg van buiten – kunnen blijven wonen in de 

Augustanahof. 

Vijf woningen worden bestemd voor jongere mensen die – net als de oudere bewoners – 

bewust kiezen voor wonen in een hof en een deel van hun vrije tijd willen inzetten voor hof 

en buurt.  

 

Omzien naar elkaar in hof en buurt 

We streven naar een klimaat van omzien naar elkaar. In de hofgemeenschap ondersteunen 

we dat met activiteiten als wekelijkse gemeenschappelijke maaltijden en de stiltevieringen, 

het samen in de tuin werken etc. Het spontane omzien naar elkaar is natuurlijk in de eerste 

plaats een zaak van gezindheid en attitude. Oog voor elkaar hebben zonder sociale 

controleurs te worden.  

Het omzien naar elkaar gaat ook de buurt en de wijk in: buurtmaaltijden, nieuwe activiteiten 

zoals bv. een koffie-inloop, een breigroep voor mensen uit hof en buurt, een zingevingsgroep 

met jongeren, en interreligieuze activiteiten met bijvoorbeeld synagoge en moskee.  
 

Gastvrijheid 

We willen graag dat de Augustanahof een plek wordt waar mensen welkom zijn. Bijvoorbeeld 

via activiteiten voor buurt en wijk in de ontmoetingsruimte, kapel en stiltetuin. Daarnaast is er 

een gastenkamer. We houden één woning vrij als plek om tijdelijk mensen een woonplek te 

bieden. Een ademplek voor mensen die tijdelijk een plek nodig hebben op weg naar een 

structurele oplossing.  

 

Stilte en inspiratie 

De Augustana houdt naast ‘wonen’ en ‘maatschappelijk’ ook het karakter van ‘kerk’. Niet via 

zondagse vieringen. Maar toch ‘kerk’ in de zin dat het een fysieke, herkenbare plek blijft waar 

het Evangelie zichtbaar, hoorbaar en tastbaar is. Een plek waar ontmoeting is, waar gedeeld 

wordt, waar gezocht wordt naar recht en barmhartigheid in onze wereld, waar gevierd wordt, 

waar het goede leven genoten wordt en waar ook stilte gevonden kan worden. Het aspect 

‘kerk’ desemt zo door de hele Augustanahof heen. Soms heel manifest en soms meer 

verborgen.  

We streven naar een Augustanahof als één van de vele herkenbare plekken op de 

veelkleurige oecumenische kaart van onze stad. Want we weten: kerk-zijn dat doe je niet 

alleen, maar pas samen met anderen ontdek je de diepte, de hoogte en de breedte van de 

liefde van Christus. In wat ons drijft en kenmerkt brengen we daarbij graag onze lutherse 

traditie in: weten dat genade voorop gaat, een optimistische kijk (vrolijkheid), het niet-

dogmatische (vrijheid), geven om elkaar zonder elkaar de maat te nemen en een blik op de 

hele wereld (mede vanuit onze verbondenheid met de wereldwijde lutherse en 

oecumenische gemeenschap).  

 

Nieuw en toch vertrouwd 

BIND – samenwerkingsverband van het Amsterdamse architectenbureau PonecDeWinter en 

Wolters Vastgoed –  ondersteunt de Diaconie bij de realisatie. Joanne Zwart ontwerpt de 

kapel. Berend Zwart van Rechtstaete leverde juridisch advies. Een Bouwteam en een 



Adviesgroep met betrokkenen uit en rond onze gemeenschap begeleiden het. 

We hopen dat de toekomstige Augustanahof een goede en inspirerende plek wordt voor en 

van de lutherse gemeenschap en voor Amsterdam. Nieuw en toch vertrouwd. 

Meer informatie vindt u op www.diaconie.com.  

 

Amsterdam, 3 juni 2016 

http://www.diaconie.com/

